
HET MOMENT VAN...

OVER PETER
Peter van Uhm (1955, Nijmegen) werkte veertig jaar bij 
Defensie en was tussen 2005 en 2012 Commandant 
Landstrijdkrachten en Commandant der Strijdkrachten. 
Van Uhm geeft lezingen en zit in diverse besturen. 
Onlangs kwam zijn boek ‘Notities van een generaal. 
Veertig lessen over leven en leiderschap’ uit.

Welk moment veranderde het leven van generaal 
buiten dienst Peter van Uhm? De geboorte van 
zijn kleinkind Nina geeft een grote rijkdom.

Peter van UhmPeter van Uhm

naar binnenspeeltuinen, kinder­
boerderijen en kermissen. Alles 

wat ze over het krijgen van 
kleinkinderen zeggen is 
waar. Ik ben vreselijk gek 
op mijn kleindochter. Nina 
is een wonder in mijn leven 
en brengt zoveel plezier. 
Omdat ze zo vaak bij ons 
is, maak ik haar leventje van 

dichtbij mee. ‘Met baby’s 
hebben mannen niks’, wordt 

wel gezegd. Nou, deze opa 
had dat wel. Inmiddels ben ik 

haar grootste vriend. De helft van 
mijn werkkamer heb ik ingeleverd 
voor haar. Voor Nina wil ik zo lang 
mogelijk fit blijven, en nog jaren met 
haar op mijn nek lopen. Misschien 
zien anderen mij niet direct in deze 

huiselijke rol door mijn militaire carrière, maar uniformen 
zijn gemaakt om indruk te maken. Tenslotte zit er gewoon 
een normaal mens achter met al zijn sores en emoties. 
Ik ben een echtgenoot, vader én opa. Ik ben erg blij 
dat mijn dochter ons een kleinkind heeft geschonken en 
bij ons in de buurt is komen wonen. Zo kunnen we met 
elkaar de zorg voor Nina delen. Mijn dochter is een 
fantastische moeder; ik ben trots op haar. Ik hoop dat het 
mij gegeven is dat ik Nina zie opgroeien, en dat ze een 
mooi en zelfbewust mens wordt.  

N ina heeft mijn leven positief 
op z’n kop gezet. Neem 
alleen al het feit dat 

mijn vrouw en ik wekelijks een 
aantal dagen en nachten 
op haar passen. Ze is een 
enorme toevoeging aan mijn 
leven. Iedereen vraagt altijd 
naar het sneuvelen van onze 
zoon Dennis in Uruzgan. 
En natuurlijk heeft dat een 
enorme impact gehad, maar 
je moet ook verder. Zo had 
Dennis het ook gewild; hij was een 
levensgenieter. Bovendien is hij altijd 
in onze gedachten. Dying for freedom 
is not the worst that could happen. 
Being forgotten is. Dat is een Engelse 
uitspraak in militaire kringen, en zo is 
het ook. Toen Dennis geboren werd, 
was mijn vader door het dolle heen. Hij kreeg zijn eerste 
kleinkind, en ook nog eens een stamhouder. Dat vond 
hij héél belangrijk. Dennis lag op de verkoeverkamer, en 
mijn vader was dermate blij geëmotioneerd dat hij zo 
tegen de glazen tussendeur knalde. Zo gek gaat het bij 
mij later niet worden, dacht ik, maar ook ik was gelijk 
verkocht. We kregen een prachtige kleindochter. Dennis 
had het ook geweldig gevonden, die gedachte schoot 
zeker door me heen. Het grootouderschap geeft mij 
zóveel vrolijkheid: opeens ga ik met mijn kleindochter 

‘ZONDER DAT UNIFORM BEN IK EEN DOLBLIJE OPA’

‘Voor Nina wil ik zo lang 
mogelijk fit blijven’
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